
Hoofdstuk 32 Van boeken tot tassen


in dit verhaal:


Claire Velours	 	   Hanna Holzer	       Tara Holzer	 Peter Holzer

Victoria Tuxedo

'Tara, Peter! Kom eens!', roept Hanna vanuit de keuken. 

De kinderen staan al snel naast haar.

'Zoals jullie weten is papa bijna jarig, en als cadeau zat ik te 
denken aan dat boek over moestuinieren', vervolgt ze.

Daar aangekomen vraagt 
Hanna naar het boek.

De verkoopster is blij met hun 
bezoek. 'Er komen hier niet zo 
veel klanten, zie je', zegt ze 
terwijl ze het boek inpakt.


'Mogen we mee naar de 
boekwinkel?', vraagt Tara 
enthousiast. 'Ja', lacht Hanna, 'we 
gaan meteen weg'.




 'Waarom niet?', 
vraagt Peter.

'Iedereen gaat naar 
de grotere winkels 
met meer keus, 
zoals in Mountain 
Town en Flower 
Town. Deze winkel 
is gewoon saai', 
zucht de 
verkoopster.

'Ik weet wel iemand 
die jou kan helpen', 
zegt Hanna, 'Hoe 
heet je eigenlijk?'

De poes kijkt 
verlegen naar de 
grond. 'Ik ben 
Claire, Claire 
Velours'.


'Victoria, ik heb je hulp 
nodig', zegt Hanna als ze naast 
Victoria op de bank zit. 'Weet 
jij hoe je een saai 
boekwinkeltje kunt omtoveren 
tot een super hip 
boekwinkeltje?'


Victoria moet lachen. 
'Natuurlijk weet ik dat!' 
Ze gaat naar zolder en 
komt terug met een grote 
berg tassen.

'Het was altijd mijn 
moeders droom om 
tassenontwerpster te 
worden. Maar ze kon 
geen winkel vinden die 
ze wilde verkopen, tot 
nu! En ik heb ook de 
hulp van Tara en Peter 
nodig', voegt ze er 
geheimzinnig aan toe.





