
 

Op de kampeerplaats 
pakte Hazel de tent en 
probeerde die op te 
zetten. 
‘Hm, het lukt niet’, 
dacht ze hardop. 

‘Laat mij maar’, 
zei een bekende 
stem opeens. 
‘James, je komt 
als geroepen!’, 
zei Hazel. 
Haar goede 
vriend James 
stond daar 
zomaar. 
Nadat James de 
tent had opgezet 
vroeg Hazel; 
‘Waarom ben jij 
niet in het hotel? 
En heb je Jack 
en Molly 
meegenomen?’ 



James lachte en zei; ‘Kijk eens achter je, daar zijn ze. Het hotel was vol, daarom besloten 
we hier te komen’. 
Hazel draaide zich om en zag Jack en Molly met hun rugzakjes. ‘Wij gaan ook 
kamperen’, riep Molly vrolijk. 
En samen hadden ze een heerlijke vakantie. 




