
Teri had het geweldige idee om een groot konijnenfeest te geven. Gelukkig mag ze het kasteel van 
de familie Azar daar een weekend voor gebruiken. 
De familie Chocolate is al aanwezig en de andere konijnen druppelen ook langzaam binnen. 
Coco, Freye en Rabbi zijn overal al hapjes en drankjes aan het klaarzetten. 
'Pap', zegt Freye. 
'Hmm?', humt Frasier. 
'Waar zijn de worteltjes?' 
'Die zou Jodokus Tuinzaad meenemen, die kok', zegt Frasier. 

'Hij is er nog niet', zegt 
Rabbi, die er ook bij komt 
staan. 
'Halloootjes, luitjes!', schalt 
het dan door de ruimte. 
Iedereen valt stil en staart 
naar Jodokus en zijn familie, 
die het pand 
binnenwandelen. 
Frasier gaat naar hem toe en 
neemt een mand van hem 
aan. 



'Eindelijk', zucht 
Coco, 'een 
konijnenreunie is 
niet compleet 
zonder worteltjes'. 
'Jullie komen uit de 
stad, toch?', vraagt 
Coco aan Huppel. 
'Ja', zegt Huppel. 
'Gaaf', zegt Coco. 
'Kauwgom?', vraagt 
Huppel. 
'Ja, graag', zegt 
Coco, en hij pakt 
een in zilverfolie 
verpakte strip uit het 
pakje. 
'Andijviesmaak', 
zegt Huppel. 

Michelle staat bij een babybed waar een klein konijn in speelt. 
Twee andere kleuterkonijnen staan in een hoekje. 'Heb je je trommel mee, Keutel?', vraagt de één. 
'Noem me geen Keutel, Hassefras', zegt de ander. 'Maar je bent zo keutelig klein, Kwibus', zegt de 
één weer. 
Kwibus haalt een trommel tevoorschijn. 'Top', zegt Rokus Hassefras. 
Hijzelf haalt een harmonica tevoorschijn en ze beginnen nogal onsamenhangend te spelen. 




